DOOPSELVIERING
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LAURENT DEBAILLIE

geboren op 1 augustus 2010

gedoopt op 24 oktober 2010


 

De lach van een kind
ons zo hartig zint,

want het kent nog geen kwaad

en het draagt nog geen haat.

De lach van een kind

ons zo happig zint,

want het is nog zo fijn

en het baart nog geen pijn.

De lach van een kind

ons zo schattig zint,

want het doet nog zo lief

en het wekt nog geen grief.

De lach van een kind

elk zo vreugdevol zint,

en voor ’t leven op aard

nog de hartwonne gaart

waarmee ieder van ons

na de dagbarre gons

weer zijn evenwicht vindt

in ’t geluk van dit kind.

(Arseen Van Isacker)

Verwelkoming

Priester:

Beste ouders Ann en Philippe, grote broer Nicolas, grootouders en familie, wees welkom bij de doopselviering van Laurent.

Bij de geboorte van een nieuw mens verliest ons leven even zijn gewone gang. We staan stil bij het wonder van het leven en voelen aan dat de geboorte iets wonderlijks is, een groot geheim. We hebben er nauwelijks woorden voor. 
Wij danken het leven aan een verborgen bron, aan een onuitsprekelijk geheim. In dit geheim denken wij aan God. 
Welkom, kleine jongen! Maandenlang heeft iedereen hier aanwezig naar jouw komst uitgekeken. Vol verwachtingen, vol hoop en zeker vol liefde. En eindelijk, op 1 augustus 2010 was je er dan. Wij heten je welkom op deze wereld waar je o zo gewenst bent.

Openingsgebed

God, hier staan we met ons allen rond Laurent naar wie we zo verlangden… en nu is hij er… Goddank! Soms kunnen we het nog bijna niet geloven dat hij er echt is, met zijn neusje, oortjes en oogjes, handjes en vingertjes, voetjes en teentjes, en zoveel dingen meer. We raken niet op hem uit gekeken, zo’n klein broos wonder. We ervaren zijn komst dan ook als een geschenk uit Uw handen: een o zo kostbaar en breekbaar geschenk. God, wat zullen we goed zorg voor hem dragen! We zullen hem met liefde omringen, liefde die hem niet aan ons vast bindt, maar liefde die hem vrij maakt voor anderen. We leggen Laurent in Uw handen, omdat we geloven dat u geen enkel mensenkind verloren laat gaan en wat u ook met hem voor hebt, hou hem stevig vast God!
Naamgeving

Priester:
Wanneer iemand je naam noemt, je eigen naam, dan word je voor hem of haar een onherhaalbaar wezen, één uit duizend. Papa en mama, jullie hebben wellicht ook vele namen van te voren gewikt en gewogen en het is altijd iets: de ene naam is te kort, de ander dan weer te lang; dan weer iets te hard of te zacht, te ouderwets of te modern… Er zijn zovele namen en één ervan heb je uitgekozen: 
Laurent
Philippe:

Laurent, wij kunnen al heel wat over jou vertellen, hoe je slaapt, lacht, nieuwsgierig rondkijkt, geluidjes en grimassen maakt. Je naam zal je vergezellen een leven lang. Dat mensen van jou mogen houden zoals wij, onnoemelijk veel… Wij vragen U, God, zegen de naam van dit kind, schrijf hem voor eeuwig in het boek des levens.

Priester:

Laurent, uit vele namen kozen je ouders deze naam voor jou. Met deze voornaam ga je verder door het leven. Zo zullen wij je kennen, je roepen en van je houden. Je kreeg een andere naam dan de onze, want jij bent nieuw leven, een nieuwe mens. Voor de meeste mensen ben je alleen een naam: Laurent, letters op een mooi geboortekaartje. Maar voor je grootouders, familie en vrienden, en vooral voor je mama, papa en Nicolas is jouw naam al een hele geschiedenis. Je woont nu bij je mama, papa en grote broer en hun wereld wordt jouw thuis.
Kruisteken en wijding van het kruisbeeld

Priester:

Laurent, ik ben blij dat ik je in ons midden mag opnemen. Namens heel onze gelovige gemeenschap geef ik je een kruisje. Draag het in je hart. Moge al het goede je ten deel vallen op je levensweg.
GOD ZEGENE EN BEWARE JE !

Papa en mama, nog dikwijls zullen jullie je kind een kruisje geven. Wil nu aan Laurent een kruisje geven met de woorden: God zegene en beware je!  En ook Nicolas mag een kruisje en een kusje geven aan Laurent.
Willen peter en meter nu ook hun petekind een kruisje geven. 
En de overige familieleden ook, moeke, papy, Tonton en Sibylle.

Evangelie (Lucas 18,15-17)

Priester:

De Heer zij met u.
Allen: 

En met uw geest.

Priester:

We lezen uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.

Allen:

Lof zij U Christus.

Priester:

De mensen brachten ook de kindertjes bij Hem met de bedoeling, dat Hij ze zou aanraken. Bars wezen de leerlingen ze echter af, toen ze dit zagen. Maar Jezus riep ze bij zich, terwijl Hij zei: “Laat die kinderen toch bij Mij komen en houdt ze niet tegen, want aan hen die zijn zoals zij, behoort het Koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk Gods niet aanneemt als een kind, zal er zeker niet binnengaan”.
Tot zover de Blijde Boodschap van de Heer.

Allen:

Wij danken God.

Voorbeden

Moeke:

Laten we bidden voor Laurent, dat hij steeds zal blijven geloven in zichzelf, in de anderen en in God. Dat hij veel liefde zal ontvangen, zodat hij deze verder kan doorgeven; dat hij zich veilig en geborgen mag voelen bij mama, papa en Nicolas; dat zij een voorbeeld mogen zijn van oprechtheid en eerlijkheid. Laat ons bidden.

Allen:

Wij bidden U verhoor ons Heer.
Mamy:
Voor de thuis waar Laurent mag opgroeien. Dat zijn mama en papa het voor hem willen opnemen, hem omringen met liefde en dat ze hem steunen in de keuzes die hij zelf maakt. Dat zij de kracht vinden om hem het goede voorbeeld te geven. Laat ons bidden.

Allen: 

Wij bidden U verhoor ons Heer.
Papy:
Voor de meter en peter en allen hier aanwezig. Dat onze betrokkenheid zich niet tot deze viering beperkt, maar dat we Laurent een blijvende belangstelling toedragen en hem alle kansen tot ontplooiing aanbieden. Laat ons bidden.

Allen: 

Wij bidden U verhoor ons Heer.
Vake:

En laten wij tot slot bidden voor die kinderen getroffen door honger en geweld, evenals voor die gezinnen die verlangen naar een kindje, maar waar de kinderwens geen werkelijkheid wordt.

Allen:

Wij bidden U verhoor ons Heer.
“Geef de kinderen een wereld” – Dana Winner

Doopbelofte

Priester:

Ann en Philippe,

Jullie herinneren jullie 4 september 2004, de dag dat jullie voor het altaar elkaar jullie woord van trouw hebben gegeven. Toen hebben jullie ook beloofd kinderen uit Gods hand te aanvaarden, hen in jullie liefde te laten delen en hen Christus en Zijn Kerk te leren kennen.

Wil dan hier jullie liefde bevestigen, nu Laurent jullie werd geschonken.

Ann en Philippe:

Laurent,

Wij beloven je een goede vader en een lieve moeder te zijn. Wij beloven je met zorg en liefde te omringen zonder je te verstikken. We zullen tijd voor je maken, tijd om met je te spelen, te stoeien en te lachen samen met Nicolas. We zullen ook tijd voor je maken als je pijn of verdriet hebt of hulp nodig hebt. We houden van je zoals je bent. We willen je ruimte geven om op ontdekkingsreis te gaan en om jezelf te zijn. Wij zullen altijd jouw luisterend oor zijn, bij ons kan je altijd te rade komen.
Priester:
Niet alleen de ouders hebben een taak tegenover Laurent. Ook jullie, Meter en Peter willen meewerken aan het levensgeluk van Laurent. Jullie vertegenwoordigen vele mensen die een rol zullen spelen in het leven van Laurent. Meter en Peter, beloven jullie dan een bijzondere belangstelling en een speciale zorg te schenken aan Laurent? Beloven jullie mee te werken aan zijn levensgeluk en beloven jullie ook een eigen inbreng te hebben in zijn geloofsgroei?
Meter en Peter:

Ja, dat beloven wij !

Nicolas:
Lieve Laurent, ik wil heel graag jouw grote broer zijn. Ik wil voor jou zorgen, met jou spelen en jou vele dingen leren. Laurent, je bent de liefste van de hele wereld.

Handoplegging

Priester:

Nu elk van ons beloofd heeft om voor Laurent te willen zorgen, drukken wij dit uit met een heel eenvoudig gebaar.
We strekken de rechterhand uit boven het hoofdje van Laurent. We vormen als het ware een dak. Een dak biedt veiligheid, geborgenheid, een thuis. Iemand de hand opleggen, is iemand opnemen in de kring, verantwoordelijkheid en zorg delen, beschermen, alle goeds toewensen. Het is zeggen: “Dit kind kan op mij rekenen”.
Laat ons bidden:

Allen:

God, hou uw hand over Laurent en bewaar hem in vrede en vreugde in deze soms harde wereld. Bescherm hem tegen kwaad, tegen al wat zijn groei als mens kan bedreigen. Maak hem innerlijk sterk opdat de goede gerichtheid die U in hem hebt gelegd, nooit aangetast zal worden. Amen.
Geloofsbelijdenis 

Allen:
Ik geloof in God die onze Vader is. Hij is het hart van ons bestaan. Hij is genegen als een moeder en spreekt tot ons langs de dingen van elke dag. 
Ik geloof in Jezus Christus : als Gods mensgeworden woord, als vriend, als buur en als medemens, in wiens naam ik gedoopt ben. Hij heeft ons getoond wat liefde is, hoop en vreugde, sterven en verrijzen. 

Ik geloof in Zijn Geest, als de kracht tot gezelligheid, als de moed tot genegenheid, als de gave tot geborgenheid. Hij roept ons op om te leven als vrienden die samen de gemeenschap van de Kerk uitmaken.

Doopsel

Priester:

We staan hier rond het water, geen kolkende stroom, geen bruisende zee, maar tot rust gekomen water. Dopen doen wij met dit water. Water maakt zuiver. Water doet leven. Zonder water kunnen wij niet leven. Maar water kan ook gevaarlijk zijn en alles meespoelen. Zo kan het ook in ons leven stormen. Als wij nu Laurent dopen, weten we niet op voorhand wat er allemaal kan gebeuren. En toch moeten we er allen door, soms een beetje abrupt, soms wel eens kopje onder en dan snakkend naar adem. Mag de doop van Laurent het begin zijn van een leven in Gods’ stroming, naar het voorbeeld van Jezus. “Gezegend zij dit water”. 

Laurent, we dompelen je nu onder in de zorg en de bevrijding, in de genegenheid en de liefde van de mensen die je willen dragen en je behoeden voor alle gevaren. 
Laurent, ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Zalving 

Priester:

Zalving betekent verzorgen, kracht en liefde geven. We willen Laurent laten doordringen van sterkte door goed voor hem te zorgen. Zalf die wonden geneest, zachte streling na tegenslag die het leven niemand onthoudt. 

Laurent, ik zalf jou met chrisma. Moge deze zalf je doordringen, opdat je vervuld mag worden van de kracht en de gezindheid die in Jezus was, om door je leven en je woord te getuigen van de boodschap: God is liefde en de mens is geroepen tot liefde.

Doopkleed

Priester:

Er wordt gezegd dat Jezus van Zijn moeder een kleed heeft gekregen uit één stuk geweven. Er wordt gezegd dat mensen in nood grepen naar dit kleed om houvast te vinden. Niets en niemand mag je kreuken. Word een mens uit één stuk. Warm, hartelijk en oprecht. Blijf wie je bent, een blanke pit van leven, die veelkleurig opbloeit en zegen over mens en wereld spreidt. Dit witte kleedje is vandaag je feestkleed. Je hoort bij God. Leef dan altijd als een nieuwe mens.

Doopkaars

Priester:
Ann en Philippe, ontsteek vandaag opnieuw jullie trouwkaars, hier aan de paaskaars. Uit jullie liefde is Laurent geboren. 
Dit is de doopkaars voor Laurent, ontsteek die aan jullie trouwkaars, want zo gaat het leven door, zo gaat de liefde verder, van ouders naar kinderen.

Zegening van de zintuigen

Priester:

Laurent, je bestaat, je leeft!

Je kreeg leven, boordevol mogelijkheden.

Moeke:

Laurent, wij zegenen jouw ogen, dat je mag genieten van alle mooie dingen in de wereld: de oneindigheid van de zee, de kleurenpracht van de bloemen, de pretlichtjes in de ogen van kinderen. Dat je mag zien als mensen beroep op je willen doen. Dat je mag zien wat God je te doen geeft. 

Papy:

Laurent, wij zegenen je oren, dat je mag genieten van de zang van de vogels, de stem van je mama, papa en broer Nicolas, het verhaal van de mensen. Dat je leert luisteren naar de stem van God, doorheen de stem van iemand die je nodig heeft. 

Mamy:

Laurent, wij zegenen je mond, dat je mag lachen, zingen en woorden spreken van troost en bemoediging. Dat jij je mond durft te openen om de dingen bij hun naam te noemen. 

Vake:

Laurent, wij zegenen je handen, dat ze leren geven en delen. Dat ze sterk en teder mogen zijn. Dat ze nooit moe worden om goed te doen. 

Tonton:

Laurent, wij zegenen je voeten, dat je vrijuit mag gaan in deze wereld, dat je je eigen weg mag zoeken, soms huppelend, soms spartelend, in de voetsporen van Jezus.

Sibylle:

Laurent, wij zegenen je hele lichaam, opdat het een huis mag zijn voor je geest, opdat het een teken van liefde en tederheid mag zijn voor heel veel mensen.

Gebed van dank en hoop

Allen:

Heer God, wees Laurent nabij in zijn groei naar volwassenheid. Leer hem luisteren naar de mensen en naar U. Leer hem kijken naar al het mooie om zich heen. Leer hem leven met open handen om te geven en te ontvangen. Leer hem spreken over de goede dingen. Blijf Laurent nabij op zijn levensweg, wat er ook gebeuren mag. Amen.

Onze Vader

Priester:

Laten we nu in verbondenheid met elkaar en in naam van Laurent samen het Onze Vader bidden.

“Ave Maria” – Andrea Boccelli

Toewijding aan Maria

Priester:

Maria, U hebt als moeder van Jezus de geboorte van een kind ervaren. U kent het geluk, de zorgen en de pijn die dit nieuwe leven met zich meebrengt. Als moeder van Christus, bent U moeder van allen die in Hem geloven en Zijn weg willen volgen.

Moeder Maria, draag mee zorg voor Laurent en help hem te leven naar Uw voorbeeld. Dit gewijde teken, het scapulier, moge Laurent wijzen op zijn hemelse moeder.

Allen:

Wees gegroet Maria, ….

Gezinszegen en zending

Priester:

Het zou mooi zijn …, als je later nog wist, hoe gelukkig je mama en papa je vandaag vasthielden, hoe trots Nicolas was, hoe vriendelijk de ogen van de familie je volgden.

Het zou mooi zijn …, als je later nog wist, hoe eerlijk je ouders je vandaag beloofden je nooit in de steek te laten, wat er ook zou gebeuren, en hoe trots je peter en meter zijn, omdat ze namens zovelen, mee zorg willen dragen voor jou. 

Het zou mooi zijn …, als je later nog wist, wat uit het oude boek vandaag aan jou gezegd wordt: “Ik heb je naam geschreven in de palm van Mijn handen.”

Ann en Philippe, omhels Laurent met liefde, bewaar al deze woorden in je hart en wees gelukkig met elkaar. Moge Jezus het licht zijn in jullie huis, de vreugde in jullie gezin. En ga dan heen, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.


Hartelijk dank aan Philippe om ook deze aangename viering voor te gaan, en aan de Zusters Arme Klaren voor het gebruik van Gods’ huis.

Geboren ben je
om een mens te zijn.

De aarde en de mensen minnen.

Met ons mag je die reis beginnen.

Geboren ben je

om Gods’ wens te zijn.

Een handvol water

op jouw hoofd.

Een teken: jij bent Mijn!

En al het water van de zee

zal niet bij machte zijn

te wissen

wat Hij zeggen wil

aan mensen groot en klein:

“Ik heb je

bij jouw naam genoemd.

Ik zal er altijd zijn”.

(Hans De Bondt)
